Vertellen

Storm op zee

Handelingen 27:1-44 16 nouember 202 5

Werkvormen

4-7 jaar
Gesprek: Wie is de baas in de boot?
En wie lijkt de baas in de boot?
Hoe komt dat?

Ben jij weleens ergens bang voor? Wat doe

je dan?

i

rustig op het water. Daarna komen er golven.

Spel: Dans het verhaal van Paulus en de
anderen in de boot. Zet passende muziek
op. Dans eerst rustig: de boot vaart

Ze worden hoger... en hoger... ze worden zo
hoog dat jullie allemaal overboord moeten
springen. Daarna komen jullie veilig op de
kant. Gelukkig maar!

Creatief: Teken of knutsel een boot.
o{ Waar zou jij naartoe willen varen als
je mocht kiezen?

Vertelling 4-7 jaar

Paulus gaat naar Rome

Paulus vertelt over Jezus.

‘Jezus is de Zoon van God’, vertelt hij. ‘Hij is gedood door mensen die tegen Hem
waren. Maar na drie dagen is Jezus opgestaan uit de dood. Want God heeft een nieuw
begin gemaakt.’

Veel mensen geloven Paulus.

Maar andere mensen zeggen: ‘Het is niet waar, Paulus! Je moet stoppen met je
verhalen.’

Paulus stopt niet.

De mensen worden zo boos, dat ze hem gevangen laten nemen.

‘Jij verdient straf’, zeggen ze.

Maar Paulus schudt zijn hoofd.

‘Breng mij naar Rome, de stad van de keizer’, zegt hij. ‘Dan vertel ik aan de keizer wat
ik gedaan heb.

Daar gaat Paulus. Samen met soldaten die op hem moeten passen.

Ze gaan naar de haven. Daar ligt een boot die naar Rome vaart.
‘Gaan we nu varen?’ vraagt Paulus bezorgd. Hij wijst naar de lucht.
‘Het is herfst. We kunnen beter wachten tot de lente. Straks gaat het stormen!’
‘Het stormt helemaal niet’, zeggen de soldaten. ‘Hup, aan boord.’

Ze varen weg. Het is een lange reis: dagen, wékenlang moeten ze varen.
Onderweg begint het te stormen.

Het wordt donker en er zijn hoge golven.
‘Help!’ roepen de soldaten. ‘Het is herfst! We hadden beter kunnen wachten tot

de lente!’
‘Dat zei ik toch’, bromt Paulus.

Maar dan zegt hij: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. God zal ons helpen om aan land
te komen.’

En zo gebeurt het ook.

Als het een beetje licht wordt, zien ze land.
‘We moeten uit de boot springen’, zegt Paulus. ‘Dan zwemmen we naar de kant.’
Alle soldaten luisteren naar Paulus. En de kapitein luistert ook en de baas van
soldaten ook.
‘Eén, twee... drie!’ roept Paulus. Plons! Daar gaan ze. Allemaal op weg naar de kant.
Want God is bij hen.
‘Z0’, zegt Paulus als ze op het land zijn. ‘En nu gaan we verder naar Rome. Daar ga
ik aan de keizer vertellen wat ik gedaan heb. Gaan jullie mee?’
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